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Vogels een leuke hobby

Het kwam zomaar voorbij op onze - digitale - redactietafel. We hebben zoveel
leden bij de KBO, daar moeten toch leuke hobbyisten tussen zitten. Of, beter
gezegd, leden met een leuke hobby. Wim Nabuurs van de Theobaldusweg is
iemand met een “kleurige” hobby. Dus wij op bezoek. Eén persoon mag van
Den Haag. Met de hele redactie kan dus niet; trouwens daarvoor zijn Wim's
vogels ook te klein behuisd. Mondkapje op natuurlijk, want je weet maar nooit
of er’n corona-spuger tussen zit. “Dat doen ze niet”, zegt Wim, “het zijn zo’'n
lieve beestjes”. Ja, ja, hondenbezitters zeggen ook “hij bijt niet”!
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Wim vertelt: “ik heb al zo'n 40 jaar vogels. In het begin van ons huwelijk was ik
meestal alleen maar met werken bezig. Totdat er een kennis - een echte
vogelvriend - op de koffie kwam. Al pratend over zijn hobby, vroeg hij of dat
vogels niet wat voor mij zou zijn, of ik ook een paar kanaries zou willen
hebben. Mijn eerste reactie was: ik heb het al druk genoeg en als ik er aan
begin wil ik het ook goed doen. Maar na *n paar keer vragen ben ik toch
overstag gegaan. Ik heb er tot op de dag van vandaag geen spijt van.” Wim
begon met kanaries. Een mooi hok getimmerd waar ze in konden. “Het was in
de zomer en mooi weer. De kanaries zaten heerlijk buiten in het zonnetje te
genieten en ik genoot mee. Tot mijn verbazing zag ik dat er al snel een eitje in
de koo lag, dus heb ik er een nestje en nestmateriaal in gehangen. En, ja hoor,
tot mijn stomme verbazing werd er meteen volop gebouwd en werden er nog
eens vier eitjes bij gelegd. Na 15 dagen lagen er 3 jongen in het nest, prachtig
om te zien. Op het eind van het jaar zaten er 3 mannen heel mooi te fluiten.”

Wim wordt steeds enthousiaster. Er komen een paar andere vogels bij, deze
keer dwergpapegaaien. Die kunnen niet bij de kanaries in het hok. Handige
Wim timmert een nieuw hok voor de dwergpapegaaien en Toos kijkt liidzaam
toe hoe (bijna) de hele tuin volgebouwd word. Die papegaaien, dat was niet
20°n succes, die kwetterden de hele dag door en als je dan buiten zit is dat niet
20 prettig, volgens Wim. Daar kunnen wij ons wat bij voorstellen; we eten wel
eens n ijsje bij Giinther!
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“Na een paar jaar ben ik lid geworden
van vogelvereniging Klezatro (kleur
zang tropen) in St. Anthonis. Daar
doe je veel kennis op en het is ook
wel prettig om met gelijkgestemden
over de vogels te bomen.
Tegenwoordig moet je trouwens wel
lid zijn van een vereniging, anders
kom je niet aan de goede ringen. Een
vogel moet geringd zijn om hem te
kunnen verkopen.” En verkopen is
wel nodig. Als het fokken - pardon,
kweken - een beetje wil lukken, heb
je in no time een heel dierenpark bij
elkaar gekweekt. “Bij een vereniging
krijg je ook veel informatie over
andere vogels en zo ben ik zo'n 20
jaar geleden begonnen met
Gouldamadines.” Gouldamadines,
nooit van gehoord en dan ben ik toch al de 70 gepasseerd! Wim recht zijn rug:
“het is een heel sociale tropische vogelsoort uit de familie van de
prachtvinken, komt uit Australie.”

In de volksmond worden ze ook wel goels genoemd, maar ook dat komt mij
onbekend voor. Ik voel me bij zo'n expert 'n beetje 'n domoor; maar het is niet
de eerste keer dat me dat overkomt! “Het zijn heel mooie kleine vogeltjes en
kunnen wel 5 verschillende kleuren hebben. Als je er zo'n 20 bij elkaar hebt
zitten, is dat een mooie kleurenpracht en s het iedere dag weer genieten,
zodat je ze met liefde en plezier gaat voeren.”

Wil je ook gaan vogelen; ga ook eens bij Wim op de koffie of kijk op
www.klezatro.jouwweb.nl

Wij danken onze enthousiaste vogelaar voor zijn gastvrijheid en heldere
uiteenzetting.




